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Gemeente van Christus,

Nog één keer verdiepen we ons in de 1¢ Joh.brief dit seizoen. En aan het begin van het
5° hoofdstuk, komen we dingen tegen die we al eerder gehoord hebben. Zoals, het
belang van het geloof “leder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren”
en het belang van de liefde “leder die Hem liefheeft Die geboren deed worden, heeft
ook lief wie uit Hem geboren is”. Liefde tot elkaar maar ook liefde tot God “Hieraan
weten wij dat wij de kinderen van God liefhebben, wanneer wij God liefhebben”. Als je
de Bron van de liefde die God is kent, daar uit put, kun je ander ook echt liefhebben.

Op de bijbelkring vroeg ik, wat is makkelijker: God liefhebben of elkaar liefhebben?
Wat zou uw antwoord zijn. Unaniem werd er gezegd “God liefhebben” is makkelijker.
Want God is goed, altijd goed, maar dat kun je van mensen zo niet zeggen. Hebben wij
God lief? Ja werd erkend je kunt heus wel eens moeite hebben met God, met hoe de
dingen gaanin je leven.

Liefde tot God, hebben we daar een beeld bij, en dan zegt de schrijver [3] “want dit is
de liefde tot God dat wij Zijn geboden in acht nemen” En al in het 2° vers spreekt hij
over “Zijn geboden bewaren”. Dat geeft Johannes nog even nadruk. Bij Johannes is
liefde, liefhebben nooit los te maken van het houden van Gods geboden. Soms wordt
dat wel eens tegen elkaar uitgespeeld, “ja maar het gaat om de liefde” alsof we het
met de geboden van God dan wel wat minder nauw kunnen nemen. Voor Johannes
werkt dat zo niet, dat hoorden we ook al aan het begin van het seizoen toen we de
bespreking van de brieven van Johannes begonnen met de 2° Johannesbrief waar we
in 2 Joh. 6 lezen: “En dit is de liefde dat wij wandelen naar Zijn geboden”.

God liefhebben, elkaar liefhebben en het houden van Gods geboden heeft dus alles
met elkaar te maken. En dan staat er bij “En Zijn geboden zijn geen zware last.” En
waarom niet, dat wordt uitgelegd in het vierde vers. “Want al wat uit God geboren is,
overwint de wereld en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons
geloof”.

Zijn geboden zijn geen zware last, ze zijn te doen, we kunnen ze houden, door het
geloof.
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Wat is dat geloof dan, vs. 5: “Wie anders is het die de wereld overwint dan hij die
gelooft dat Jezus de Zoon van God is”. Het geloof in Jezus maakt dat wij de geboden
kunnen houden. Werkt dat ook zo in ons leven? Dat je door het geloof in Jezus in staat
bent om de geboden te houden en alleen door het geloof in Jezus? Dat het geloof voor
jou een kracht is om te volharden in het houden van de geboden, in het doen van het
goede. Het geloof in God die ons roept om het goede te doen, het geloof in Jezus die
heeft overwonnen, het geloof in de Geest die in ons woont om ons bij de les te houden
zodat we in het goede spoor blijven wandelen?

[Jongens en meisjes De Here God vindt het belangrijk dat we Zijn geboden doen, dat
we doen wat Hij goed vindt. En nu hebben we gelezen in de Bijbel, de schrijver
Johannes zegt dat kan ook. Dat kan als we geloven in Jezus. Als we dichtbij Jezus
leven. Dat is dus belangrijk]

Nog eens vs. 4: “Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld” We zijn dit vaker
in de Joh. brief tegengekomen, het denken in termen van overwinning. Ik heb er ook
meerdere keren de vinger bij gelegd omdat we het misschien niet zo gewend zijn zo te
denken. In hoofdstuk 2 hoorden we er al over — hetis vanavond ook een stuk herhaling,
en datkan geen kwaad dat doet Johannes zelf ook — hoofdstuk 2:13: “lk schrijf u, jonge
mannen, omdat u de boze hebt overwonnen” en 2:14: “omdat u sterk bent en het
Woord in u blijft en u de boze hebt overwonnen”. Ook in 4:4 kwamen we het tegen:
“Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want Hij Die inuis, is groter
dan hij die in de wereld is”.

We mogen leven vanuit de overwinning die er is door het geloof. In Joh. 16:33 spreekt
Jezus die ontroerend krachtige woorden tegen zijn leerlingen: “Heb goede moed, |k
heb de wereld overwonnen”. En door het geloof in de overwinning van Christus,
kunnen wij de wereld overwinnen. Kunnen wij vasthouden aan het geloof, hoeven wij
niet te bezwijken als het gaat om het houden van Gods geboden.

Ervaren we zo de kracht van het geloof, het geloof in Christus, als een potentie als een
krachtbroninis door de Heilige Geest om het goede te doen en te blijven doen. En als
we toch dreigen te bezwijken, houd je vast aan het geloof in de Drie-enige God. In
verbondenheid door het geloof met God de Vader, de Zoon en Geest kunnen we
staande blijven of opnieuw opstaan. Kunnen wij dus de wereld overwinnen, “de
wereld” hier als een aanduiding tegen alles wat tegen God ingaat en met Hem geen
rekening houdt.
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Het is een heel uitdagende vraag zoals die gesteld wordt in vs. 5: “Wie anders is het
die de wereld overwint, dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is?” Je zou
misschien verwachten dat de vraag is: “Wie anders is het die de wereld overwint dan
de machthebbers van deze wereld, de Trumps en de Poetins? Maar het antwoord is
“hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is” dat zijn de echte overwinnaars. Dat zijn
wij, dat kunnen wij zijn. Johannes geeft ons een enorme boost als gelovigen.

Hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is, Jezus maakt het verschil en het geloof in
Hem en dan gaat het verder: “Hij is het Die kwam door water en bloed: Jezus, de
Christus; niet door het water alleen, maar door het water en het bloed”. U denkt
wellicht, wat wordt daarmee bedoeld? Waarschijnlijk verwijst het water naar de doop
vanJezus en het bloed naar het kruis. En het laat dan zien dat Jezus werkelijk ook mens
was tegen diegenen die daar in die tijd anders over dachten. Niet door het water alleen
maar door het water en het bloed, Hij is ook echt als mens gestorven aan het kruis.
Daar gaan we deze week weer bij stil staan. Dat Hij kwam door water en ook door
bloed. Het kruis is hem niet bespaard gebleven hoewel hij de Zoon van God is. Juist
omdat hij de Zoon van God is, is hij ook naar het kruis gegaan, zo’n Heer is Hij onze

Heer.

En dan maak ik een sprong naar vs. 11 God geeft ons het eeuwige leven in Zijn Zoon.
Jezus heeft door de hele levensweg die hij gegaan is en stervensweg voor ons eeuwig
leven mogelijk gemaakt heeft. Wat zegt het ons dat we het eeuwige leven kunnen
hebben door Jezus? Dat die poort naar een eeuwige toekomst voor ons door Hem is
opengezet.

“Wie de Zoon heeft, heeft het leven, wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven
niet”. Hebben wij de Zoon? Omarmen we Hem? Gehoorzamen we Hem? Geven we
om Hem, om Zijn woorden?

Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de Naam van de Zoon van God
opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de Naam van de Zoon
van God. “Opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt”. Dat weten is ook weer zo
kenmerkend voor het denken van Johannes, we vinden het ook aan het slot straks in
de vz. 18-20.
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Je hoort gelovige mensen wel eens zeggen — ook in onze gemeente heb ik het wel
gehoord —ik hoop datikin de hemel kom. Maar datis minder dan het zou kunnen zijn.
Johannes zegt: “we weten het”, we weten dat we eeuwig leven hebben door het geloof
in Jezus. Daar hoeft geen onzekerheid over te bestaan.

Ik vestig ook nog even uw aandacht op vs. 16: “Als iemand zijn broeder ziet zondigen,
een zonde niet tot de dood, dan moet hij tot God bidden en Hij zal hem het leven
geven, namelijk aan hen die niet zondigen tot de dood. Er is een zonde tot de dood,
daarvoor zeg ik niet dat hij moet bidden.” Wat is dat zonde tot de dood en zonde niet
totde dood? Zonde tot de dood gaat waarschijnlijk om mensen die bewust nee zeggen
tegen Jezus en tegen Zijn verzoenend werk. Of die vasthouden aan liefdeloosheid,
mogelijk denkt Johannes aan de dwaalleraars over wie hij in de brieven schrijft.
Misschien kun je het vergelijken met de zonde tegen de Heilige Geest. Mensen die
glashard weigeren open te staan voor Gods liefde ondanks dat ze er vaak over gehoord
hebben.

Maar voor degenen die zondigen niet tot de dood, vraagt Johannes gebed, voorbede.
En dat vind ik intrigerend. Voorbede kennen we natuurlijk wel in onze gemeente. We
bidden voor de zieken, voor mensen in rouw en nog wat andere dingen. We bidden ook
voor heel veel niet, wat we niet van elkaar weten, wat we zelf niet in de openbaarheid
brengen.

Maar wat we ook nietvaak doen is bidden voor gemeenteleden die zondigen zoals hier
staat. Maar als we het dan niet in de eredienst doen, doen we het dan in ons
persoonlijk gebed? Dat we bidden voor andere gemeenteleden die vastzitten in een
bepaald zondig gedrag? Ik denk dat die gedachte ons niet zo vertrouwd is. Of hebt u
dat wel eens gedaan? En dan moeten we niet zeggen, we doen allemaal zonde of wie
ben ik, ik ben geen haar beter dan een ander want Johannes geeft ons wel die
opdracht.

Als iemand zijn broeder “ziet zondigen”. U zult zeggen, dat klinkt als een soort
zedenpolitie of zo. Het zal misschien niet gebeuren dat we een ander zien zondigen
maar misschien ook wel of horen zondigen. En wat doen we daarmee? We vinden het
vaak moeilijk om er iets van te zeggen, we zijn bang om een ander te veroordelen maar
iets ervan zeggen wordt ons hier nog niet eens gevraagd, bid ervoor.
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En als hier staat “als iemand zijn broeder ziet zondigen” betekent dat ook, je gaat niet
af op geruchten. Maar mocht je nou weten van zonde bij een medebroeder of -zuster
mag je er voor bidden: Bid om verandering. Bid datiemand totinkeer komt. Niet omdat
je beter bent of boven die ander verheven maar als een uitdrukking van het omzien
naar elkaar in de gemeente. Het heeft te maken met liefde tot een ander om ook in dit
opzicht te bidden voor een ander. Want er staat “als iemand zijn broeder ziet
zondigen, een zonde niet tot de dood, dan moet hij tot God bidden en Hij zal hem het
leven geven. In de HSV staat “Hij” met een hoofdletter maar je kunt ook zoals de NBV
staatvertalen met eenkleine letter. Datjij door het bidden tot God een ander het leven
zal geven. Hoe dan ook, het bidden voor een ander die zondigt, doen we opdat die
ander zal leven. Dat die ander zal leven zoals beloofd voor een ieder die zich bekeert
en gelooftin Jezus.

Voorbede voor een broeder die zondigt, in het OT lezen we over Mozes die bidt voor
het volk dat heeft gezondigd. En we weten hoe Abraham bidt voor het lot van Sodom.
En in de 1° Joh brief wordt natuurlijk over Jezus gesproken die voor ons bidt, die
bekende en geliefde tekst uit 1 Joh. 2:1 “En als iemand gezondigd heeft, wij hebben
een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige”. En hier zien we dus
dat ook wij mogen bidden voor medebroers of -zussen die zondigen. Dat heeft dus te
maken met het volgen van Jezus, voor elkaar ook hiervoor bidden. Om elkaar te
behouden voor het eeuwige leven. Liefde voor elkaar hebben, betekent voor elkaar
bidden niet alleen voor de dingen van dit leven maar ook voor de geestelijke dingen,
de dingen van het eeuwige leven.

Mogelijk doen we dat bidden voor een ander die zondigt wel in familiesfeer. Dat je bidt
voor je man of vrouw misschien die worstelt met een bepaalde zonde, dat je bidt voor
iemand in de familie die jou of een ander wat heeft aangedaan, of dat je bidt voor
iemand in de kring van familie vrienden waar wat aan de hand is wat niet goed en
schadelijk is, waar relaties niet functioneren en vul maar aan.

En wat we vast ook doen, is dat we bidden voor mensen zoals Poetin dat hij tot
bezinning mag komen. Dus die gedachte is ons denk ik zo vreemd nog niet maar zo
bidden voor gemeenteleden is dat misschien wel. En kan ermee te maken hebben dat
we elkaar niet zo grondig kennen of contact hebben met elkaar, of dat we elkaar vrij
willen laten, niet oordelen. Maar als we van dingen weten die spelen, mogen we ook
in dit opzicht voor elkaar bidden.
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Tenslotte neem ik u mee naar de verzen die ik al noemde, de vz. 18-20. 3x “wij weten”
als krachtige slottonen van deze brief. Nog een keer laat Johannes het horen als een
gong, de zekerheid van ons geloof. “Wij weten dat ieder die uit God geboren is, niet
zondigt, hebben we ook bij stilgestaan, datis wat je van een gelovige mag verwachten
dat die niet zondigt. “Maar wie uit God geboren is, bewaart zichzelf en de boze heeft
geen vat op hem”.

En dan weer “wij weten” dat wij uit God zijn en dat de hele wereld in het boze ligt. Dat
is weer die klare taal van Johannes. Wij mogen leven vanuit de overwinning.

En een derde keer, wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand
heeft gegeven om de Waarachtige te mogen kennen.

Er is geen twijfel over bij Johannes wat wij kunnen weten. De Zoon van God heeft ons
God leren kennen. We weten waar we aan toe zijn. We weten waar onze hoop op
gevestigd mag zijn, we weten hoe we moeten leven.

Johannes wil ons bemoedigen door deze woorden. En misschien hebben we ze anno
2025 ook wel hard nodig, wat wij kunnen weten in een wereld waarin heel veel
onzekerheid is en verwarring.

En dan kan Johannes het niet laten ons nog een keer te waarschuwen en daarmee af
te sluiten [21]: “Lieve kinderen, wees op uw hoede voor de afgoden”. Want inderdaad
we leven nog in een wereld met leugen en verleiding. Wees op je hoede voor alles wat
zich in de plaats van God en het geloof wil nestelen in ons leven en dat kan toch
zomaar gebeuren of niet?

Leef dus vanuit je mag weten, leef vanuit het geloof in de Zoon van God en de liefde
die van God komt. Of met eerdere woorden uit deze brief: “Laat wat u vanaf het begin
gehoord hebt, in u blijven”

Of deze woorden “En nu lieve kinderen, blijf in Hem opdat wij vrijmoedigheid hebben
wanneer Hij geopenbaard zal worden en niet door Hem beschaamd gemaakt worden
bij Zijn komst”.

Amen.



